
 

Schrijf je mee voor mensenrechten?  
Op donderdag 7 mei  
organiseert Amnesty Sint-Niklaas   
een schrijfactie  in het Huis van de Mens 
(Stationsplein 22),  van 15.00 tot 18.00 uur. 
Iedereen is welkom om brieven te schrijven  
voor mensen in nood.   
 
 
Kapellekeswandeling Zaterdag 9 mei,  
start om 14.00 uur.    
      
 
Concert ter ere van Frans Wuytack. 
Vrijdag 15 mei om 20u  
in de Sint-Jozefkerk Tereken 
recital Andere die Welt   
met sopraan Inneke Van de Velde  
en pianist Stefaan Desmet.  
Muzikale reis door de 20e eeuw  
met werk van o.a. Eisler, Price en Poulenc.  
Tickets €12incl.toegang expo Beyond Borders. 
Reservatie: CC Sint-Niklaas,  
03 778 33 66 of info@ccsint-niklaas.be  
 
 
Heimolenherdenking Maandag 25 mei  om 
11.00 uur aan de kapel,  Heimolenhoek 4, 
Sint-Niklaas.         
 
 
Kapellekesloop Maandag 25 mei 
start om 11.00 uur aan de kapel,  
Heimolenhoek 4, Sint-Niklaas.        
 
 
Dag van de Buren Vrijdag 29 mei 
van 14.00 uur tot 17.00 uur vindt  
een gezellige rommelmarkt plaats  
op de pleintjes tussen de Abingdonstraat  
en de Gorinchemstraat  
 
 
Dankviering zondag 28 juni om 10.00 uur. 
in de Broederschool Biotechnisch & Sport,  
Weverstraat, Sint-Niklaas  
We zeggen immers graag dank  
om wat voorbij is,  samen met allen  
die het voorbije werkjaar 
iets te vieren hadden!  
 
 

Lied  

Jij het woord dat in ons waar moet worden. 
Wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt. 
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen. 
Wij het beeld van U die Leven zijt. 
 

Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Jezus, jij bent onze gids. 
Leer ons elkaar te dragen in het geloof en  
elkaar steeds nieuwe kansen te geven. 

Jezus, jij bent onze gids. 
Leer ons aandacht te hebben voor  
onze naasten  
en dat de onderlinge liefde ons ideaal  
mag blijven in het leven van elke dag. 
 
Ga met ons …. 
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Jezus, jij bent onze gids. 
Leer ons zien dat de dwarslijn van het kruis  
ons de weg wijst 
van de liefde en de vriendschap voor elkaar. 
Ga met ons …. 
 

God, altijd zijt gij onze kracht die ons  
verder doet gaan.  
Wij hopen dat we in elkaar uw liefde  
en uw vreugde mogen beleven.  
Zo worden we ten diepste toe uw beeld  
en gelijkenis, God, vandaag en  
elke dag opnieuw en tot in eeuwigheid 
Amen.  
 

Gebed 
God, Gij die voor ons uit gaat 
op weg naar uw rijk, 
verwezenlijk in ons wat Gij verlangt: 
dat wij allen gaande blijven  
in uw richting, 
dat wij recht doen en elkaar bevrijden, 
dat wij vrede vinden en zachtmoedig zijn: 
een kerk van liefde en begrip. 

Ga Gij zo voor ons uit en wees onze Gids  
voor een weg, vol waarheid en leven. Amen. 
 

Lofprijzing 

Eer aan God in de hoge. 
Wij loven U, Vader, scheppende Kracht,  
Bron van liefde.  
Wij loven U, Jezus Christus, Zoon van God, 
Weg, Waarheid en Leven.  
Wij loven U, Heilige Geest, vuur,  
brandende liefdeskracht. 
 

Eer aan God in de hoge. 
Vrede op aarde voor mensen  
die eenvoudig zijn,  
voor mensen die zachtmoedig zijn,  
voor mensen die barmhartig zijn,  
voor mensen die luisteren naar het Woord  
van God en het onderhouden. 
 

Eer aan God in de hoge. 
Vrede op aarde en liefde onder alle mensen:  
liefde die nieuw maakt en heelt,  
liefde die hoopt en duldt,  
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we hoe de apostelen  
mensen aanstelden om mee Gods droom waar  
te maken. Zo zijn er mensen nodig die zich  
toeleggen op Gods woord,  
en anderen op de zorg voor mensen.  
In het evangelie vertelt Jezus, hoe we God  
kunnen vinden en Zijn Boodschap kunnen  
uitdragen. 
 

Slotgebed 
God van alle leven, maak ons tot mensen 
'vol van uw Geest en van uw wijsheid', 
opdat de wereld in ons handelen 
iets van uw goedheid kan herkennen, 
opdat de wereld mag worden: 
een huis voor allen, 
waar het kleine wordt opgemerkt, 
het kwetsbare wordt beschermd 
en al wat geknakt is, niet wordt gebroken. 
Dan zullen allen erkennen  
dat Gij de Weg, de Waarheid en het Leven zijt. 
Amen.  
 

Slotlied 

Mededelingen 

 

Zending en Zegen 
De eerste Christenen werden ook wel  
‘Mensen van de Weg’ genoemd.  
Want geloven in Jezus  
is het gaan van een weg.  
Laten we dan ook van hieruit  
naar onze dagelijkse bezigheden gaan  
met Jezus als gids.  
We mogen ons gezonden weten  
onder zijn zegen 
in de naam van de Vader,  
de Zoon en de H. Geest. Amen. 



Vader, met die gedachte,  
nodigt Gij ons uit aan uw tafel 
sterk ons in ons pogen 
om christen te zijn volgens uw voorbeeld, 
Amen. 
 

Onze Vader 
 

Gebed om vrede 
Heer, schenk ons de vrede  
die we zo nodig hebben. 
Laat uw liefde de wereld omarmen, 
zodat wij elkaar met respect en begrip  
tegemoet treden. 
Help ons om conflict met genade op te lossen, 
en bied ons de wijsheid  
om harmonie te bevorderen. 
Laat ons de kracht vinden om te vergeven, 
en de moed om een vreedzame weg te kiezen. 
Mogen uw heilige geest ons leiden, 
waardoor we getuigen zijn  
van uw vreedzame aanwezigheid. 
Dank u , God, 
voor uw onvoorwaardelijke liefde en leiding. 
Amen. 
 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw Geest. 

Inleiding op de communie  
 
Communie   
 

 

 

 

 
 
 

Om in stilte te lezen: 
Ik ken je, zegt Jezus.  
Ik weet wat er in je hart leeft en  
wat je pijn en je vreugde is. 
Ik wil met je gaan naar onbekende  
horizonten en jouw Gids en Herder zijn.  
Maar Ik wil je ook vragen om zélf een herder 
te zijn voor anderen. 
Je moet daar geen held voor worden,  
geen superman of supervrouw.  
Blijf gewoon maar jezelf,  
het is goed zoals je bent. 
Durf in mijn voetsporen te treden en  
je leven breken en delen als brood en wijn. 
Het zal je gelukkig maken,  
en je vrede en vreugde schenken. 

Eerste lezing   Handelingen 6, 1-7 
 

Acclamatie 

 

Moment voor de kinderen 
 
Evangelie     
Johannes 14, 1 – 12  
 
 
 
 
 
 
 
 

Homilie Leo Clarijs 

Voorbeden  

Vol verlangen bidden we 
om mensen van vrede 
om mensen die het geluid van oorlog  
en geweld overstemmen met woorden  
en daden van liefde. 

 
Vol verlangen bidden we 
om mensen die helpen dragen 
om mensen die niet alleen voor  
zichzelf opkomen 
maar de gemeenschap in het oog houden 
Laat ons bidden…. 



Vol verlangen bidden we 
om mensenkinderen van God 
die het licht steeds weer opnieuw ontsteken 
en met hoop en volharding staande blijven  
onderweg naar morgen 
Laat ons bidden…. 

Vol verlangen bidden we  
voor onze geloofsgemeenschap.  
Dat we Jezus als een gids herkennen  
en zo elkaar nabij zijn. 
Dat we blij zijn met de blijen en mee treuren 
met hen die verdriet hebben. 
We denken aan onze zieken  
en bidden voor hen van wie we afscheid  
moesten nemen (…). 
En voor wie ons gebed wordt gevraagd (…). 
Laat ons bidden…. 

Maken we het nog even stil om  
onze persoonlijke intenties uit te spreken.  
Laten we daarna samen een Wees Gegroet  
bidden. Hét gebed in deze meimaand. 

 
Wees Gegroet   
Wees gegroet Maria,  
vol van genade. 
De Heer is met u. 
Gezegend zijt gij  
boven alle vrouwen, 
en gezegend is de vrucht  
van uw lichaam, Jezus. 
Heilige Maria, Moeder Gods,  
bid voor ons,  
arme zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God de Vader, 
die zijn schepping  
in onze handen heeft gegeven 
om er een woning van te maken 
waarin het goed is om te leven. 
 
Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, 
die bij ons kwam wonen en nu leeft 
in de harten van de mensen. 
Hij toont ons de weg van liefde  
tot het uiterste. 
 
Wij geloven in Gods Geest, 
die ons elk de kracht geeft 
om met onze eigen talenten 
mee te bouwen aan Gods Rijk. 
 
 
 

Wij geloven in een gemeenschap 
waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 
gestalte geeft door woord en daad. 
 

Wij geloven dat een mensenleven 
nooit zal eindigen 
en dat we hoopvol mogen uitzien 
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 
 

Offerande 
Delen van wat we hebben om  
onze geloofsgemeenschap mee te 
dragen. Dankjewel.  
Met de bankapp kan je zelf  
het bedrag aanpassen.  
 

Bidden bij brood van leven 
God, onze Vader,  
die ons nabij wil zijn in Jezus, uw Zoon, 
wij danken U voor Hem  
die in deze gave van brood  
ons de weg leerde gaan  
van breken en delen. 
Wij bidden U,  
dat wij zijn voorbeeld volgen 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 

Wij danken U, God, 
om de wondere wegen 
die mensen voor elkaar kunnen zijn. 
Wij danken U voor allen die Gij gezonden hebt 
om de weg te wijzen doorheen het leven; 
voor uw uitnodiging om, 
doorheen tekorten en onvolkomenheid, 
te werken aan de mens en zijn wereld. 
 

Wij danken U om uw aanwezigheid 
in goede en kwade dagen, 
om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt. 
 
Wij danken U om de Mens Jezus, 
die Gij hebt uitgezonden 
om tranen te drogen 
van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen 
van mensen die gebroken zijn, 
om brood te worden voor vandaag 
en vrede zelf te zijn. 
 

Vader, doe ons beseffen  
dat wij Jezus volgen 
als wij brood aan elkaar doorgeven, 
een haven, vriendschap en rust  
willen zijn; 
als wij willen delen met hen  
die het nodig hebben 
en aan elkaar Uw Liefde doorgeven. 
 


